
Hooggeëerd publiek, röp de circusdirecteur
Hie hef in zien haand een hoge hoed
Het circus is weer in het dörp
En trekt veurbij in lange stoet
Clowns en acrobaten, kamelen en een beer

Maor ik kiek naor de leeuw
Hie kek mij droevig an 
Hie lek hiel zacht te zeggen 
Haol mij hier gauw vandaon 

Refrein
Breng de beesten naor het beestenbos
Laot de beesten oet heur kooien lös
De leeuw hef verdriet
Dus hol hum hier niet
Want de beesten bint het best of in het beestenbos 

Boven in de lucht zie’k de acrobaten gaon
Zie zweeft deur de tent aal hen en weer
De clown valt op zien eigen neus 
Hij stiet weer op en lacht een keer 
Gauw giet hij jongleren, want daor bint de jongleurs

Maor dan zie ik de leeuw
Die springt hoog deur het vuur
Hie lek hiel zacht te zeggen
Breng mij naor de natuur

Refrein
Want de beesten bint het best of hier vandaon
Want de beesten bint het best of in het beestenbos 


